
Hartmut Haenchen Tachtig 
Door Jan Schultheiss 

Op 21 maart jl. werd ons erelid Hartmut Haenchen 
80 jaar, een gebeurtenis die zowel in ons land als in  
Duitsland allerminst ongemerkt voorbij is gegaan.1 
De week voor zijn verjaardag was de dirigent in het 
Goethe-Institut Amsterdam te gast bij het 
Genootschap Nederland Duitsland waar hij voor 
een dertigtal toehoorders met de dramaturg Klaus 
Bertisch in gesprek ging. Helaas namen we pas op 
de dag zelf kennis van deze bijeenkomst, zodat er 
enkel nog snel één afgevaardigde van ons bestuur 
naar Amsterdam kon togen om de maestro vast 
namens ons eigen genootschap de allerbeste 
wensen over te brengen. Van het gesprek bij het 
Goethe-Institut werden geen opnamen gemaakt, 
maar een podcast met Haenchen bij een Duitse 
radiozender geeft aardig weer van wat die avond in 
Amsterdam zoal ter sprake kwam.2 

Het hoogtepunt van de activiteiten rond zijn 
verjaardag vormde het feestconcert dat Haenchen 
op maandagavond 20 maart in het Concertgebouw 
met “zijn” Nederlands Philharmonisch Orkest 
dirigeerde, ook nog eens zijn 800ste (!) optreden 
met dit orkest. Op het programma stonden Wagners 
Vorspiel uit ‘Tristan und Isolde’, Time-Three 
movements for orchestra (2022) van de Oostenrijkse 
componist Thomas Larchner en Bruckners Zevende 
symfonie. Over dit laatste werk schrijft Wenneke Savenije in een recensie dat zij nog 'nooit eerder zo’n 
schitterende uitvoering [had] gehoord!'.3 

Na afloop van dit bijzondere en prachtige concert werd Hartmut Haenchen tot eredirigent van het orkest 
benoemd. De daarbij door de directeur van het Nederlands Philharmonisch Orkest, Rob Streevelaar, 
uitgesproken lofrede willen wij u niet onthouden en is hieronder integraal opgenomen. 

“Beste Hartmut, 

Het is niet gebruikelijk dat er wordt gesproken op het podium van Het Concertgebouw. De taal van 
muziek klinkt hier immers veel mooier. Toch mag ik vanavond, als directeur van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest enkele zinnen tot je richten. En tot u beste concertbezoekers, gewaardeerde 
gasten van het orkest. In het bijzonder ook tot familie en vrienden van Hartmut die hier vanavond 
zijn, u komt voor de muziek maar bent hier ook met een feestelijke extra reden. 

Vanavond bekroont de uitvoering van Bruckner magistrale Zevende Symfonie een prachtige week, 
waarin je op jouw zo vertrouwde manier samenwerkte met de musici van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. 
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En wat is dan die vertrouwde manier? Eerst en vooral is dat de manier waarop je je zichtbaar 
thuisvoelt, in de NedPhO-Koepel waar onze orkesten repeteren, hier in Het Concertgebouw en 
bovenal bij de mensen van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest. 
Vertrouwd voel je je ook met het Amsterdamse publiek, dat ook van ver búiten Amsterdam al heel 
veel jaren naar Het Concertgebouw komt om jouw concerten te beleven. Je hebt hier veel fans! 

Want het was al in 1986 dat jij naar Nederland kwam en door mijn voorganger Jan-Willem Loot 
werd benoemd tot chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest. 
Je werd tegelijk ook muzikaal directeur van De Nederlandse Opera voor wie onze beide orkesten 
sinds 1985 de orkestpartner zijn. 

Het was ook in 1985 dat het orkest dat hier op het podium zit, ontstond uit een fusie van drie orkesten: 
Het Amsterdams Philharmonisch Orkest, Het Utrechts Symfonieorkest en het Nederlands 
Kamerorkest. Het Nederlands Philharmonisch Orkest groeide uit tot het toporkest dat we vanavond 
hebben gehoord, de tweede hoofdbespeler van deze zaal en geprezen als een van de beste Europese 
operaorkesten. Het Nederlands Kamerorkest bestaat daarbij gelukkig nog steeds onder zijn eigen 
naam en heeft een unieke plek in het Nederlandse orkestenlandschap. 

Hartmut, in de ontwikkeling naar de mooie orkesten die we vandaag zijn, is jouw werk met onze 
musici van onschatbare waarde en betekenis geweest. Een chef-dirigent inspireert en geeft muzikaal 
leiding aan de ontwikkeling van kwaliteit, klank en samenspelcultuur van een orkest.  

Zo’n samenspelcultuur moest bij jouw aantreden in 1986 nog opgebouwd worden, met musici uit 
drie orkesten – drie bloedgroepen eigenlijk. Toen jij de functie van chef-dirigent aanvaardde, wist je 
dat je voor een uitdagende opdracht stond. 

En inmiddels weten we dat jij en niemand anders de gedroomde dirigent was om dat nieuwe orkest 
op te bouwen. Je verhuisde van Dresden naar Amsterdam - en met onbegrensde inzet en energie 
werkte je aan de ontwikkeling van onze orkesten en ontstond de vandaag de dag veelgeprezen eigen 
klank en samenspelcultuur van het Nederlands Philharmonisch Orkest. 

Al onze orkestleden zijn fantastische musici. Als dirigent verbind jij hun individuele excellentie tot 
even excellent samenspel. Tegelijk geef je hen ruimte en nodig je uit tot solistische prestaties in het 
orkest. Als ik spreek met orkestleden en met oud-orkestleden (waarvan er vanavond heel wat in de 
zaal zijn), dan prijzen zij jou om hoe jij dat doet, en om hoe je in de muziek steeds het grote met het 
kleine verbindt. Je bent als een bouwmeester die overziet hoe een kathedraal wordt getekend én 
gebouwd, die ziet hoe de structuur van een bergmassief de top draagt. En je hebt evenveel oog voor 
details, voor nuances in de partituur die onopgemerkt zouden blijven als jij ze niet zou beschijnen.  

Jouw doel is de best mogelijke uitvoering en de mooiste ervaring voor ons publiek. Je hoge standaard 
en streven naar perfectie heeft ons het succes gebracht waar we op konden verder bouwen. 

In jouw dubbele positie leidde je onze orkesten 16 jaar lang bij De Nederlandse Opera, in Het 
Concertgebouw en op andere podia en festivals in binnen- en buitenland. Het Nederlands 
Philharmonisch Orkest ontwikkelde onder jouw leiding zijn specialisme in het repertoire van 
componisten als Mahler, Bruckner, Strauss en Wagner. Dat is onlosmakelijk verbonden met ons werk 
voor De Nationale Opera waar dit laatromantische klankidioom gevraagd is voor de grote opera’s uit 
die stijlperiodes.  

Eén productie noem ik hier in het bijzonder. Want na tien jaar bouwen aan het orkest presenteerde 
je, samen met regisseur Pierre Audi - toenmalig directeur van De Nederlandse Opera - de 



internationaal geroemde productie van Wagners Ring des Nibelungen. Die Ring waarin het orkest 
door Audi en jou een hoofdrol kreeg toebedeeld, een hoogtepunt blijven in de geschiedenis van De 
Nationale Opera en van het Nederlands Philharmonisch Orkest. De Ring staat naast vele andere 
hoogtepunten die je als chef-dirigent met onze orkesten realiseerde. Bijvoorbeeld de spraakmakende 
eerste Mahlercyclus en de orkestwerken van Richard Strauss, uitvoeringen ook van nieuw 
gecomponeerd werk.  

Deze week zei je me - in bescheidenheid - dat je niets bent zonder je instrument, het orkest dat met 
je op het podium zit. Jullie doen het samen. En het is om de waardevolle muzikale ervaringen die je 
samen met je musici teweegbracht - en waarvan vele ons bijblijven - dat musici, publiek en pers jou 
op handen dragen. 

Zoals Siegfried in Wagners Ring des Nibelungen zijn magische zwaard Notung smeedde, zo smeedde 
jij vanaf 1986 het nieuwe orkest tot het glanzende ensemble dat het dat het tot op de dag van vandaag 
is. 

We zijn er trots op dat je na je afscheid als chef-dirigent in 2002 nooit heel lang bent weggeweest. Je 
stond aan de wieg van dit orkest en je bleef na je afscheid graag gezien, zowel op het concertpodium 
als bij de Nationale Opera. Geen voorbijganger ben je Hartmut, maar een geliefd lid van onze familie, 
veel op reis maar gelukkig ook vaak thuis. 

Het is daarom Hartmut, dat ik je vandaag namens de musici nu de titel ere-dirigent van het Het 
Nederlands Philharmonisch Orkest mag verlenen. Dat is een titel maar vooral een wens en belofte. 
Want we zien er enorm naar uit – en ik denk dat ik dat ook mag uitspreken namens ons publiek – je 
nog vaak te verwelkomen. Betekenisvol vind ik dat jouw eerste optreden als ere-dirigent met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest zal plaatsvinden in mei, wanneer we met jou naar Dresden reizen 
en daar deze zelfde Bruckner Symfonie mogen uitvoeren. 

Voor de eerstvolgende seizoenen spreken we over voortzetting van onze grote Brucknercyclus en ik 
verwacht dat daar nog wel een en ander bij komt. 

Terwijl Wagner, Larcher en 
Bruckner naklinken, mag ik je 
als tastbaar teken bij het ere-
dirigentschap een oorkonde 
aanbieden. Heel veel dank 
Hartmut, voor alles wat je ons 
gaf en geeft. Van harte 
gefeliciteerd!  

Nu kom ik terug op wat ik zo 
even zei toen ik jouw familie en 
gasten verwelkomde. Want er 
is meer te vieren dan alléén het 
ere-dirigentschap. 

Straks om 12:00 uur vier jij in 
iets kleinere kring je 80e 
verjaardag! Je hebt de eeuwige 
jeugd, zoveel is vanavond al 
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wel duidelijk geworden. Ik wens je een mooie verjaardag en voor daarna een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar.  

Als opmaat naar die jaarwisseling willen we graag iets voor je spelen en zingen. Ik geef daarvoor nu 
de regie over aan concertmeester Ionel Manciù en aan de musici van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest!” 

Hierna klonk een alleraardigst Geburtstagsständchen dat speciaal voor deze gelegenheid was 
gecomponeerd en waarvan Haenchen zelf ook een stukje op zijn YouTube-kanaal heeft geplaatst.4 De 
luisteraar zal daarin vast wel iets herkennen … 

 
1 Zie onder meer Nell Westerlaken, ‘Ik heb afscheid genomen van sommige stukken, omdat ze te zwaar zijn’, De Volkskrant, 13 
april (papieren editie 14 april) 2023, op https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/ik-heb-afscheid-genomen-van-sommige-
stukken-omdat-ze-te-zwaar-zijn~b35bcfce/ en Sander Becker en Peter van der Lint, ‘Dirigent Hartmut Haenchen, een groot 
vakman die geen fouten duldt’, Trouw, 17 maart 2023, op https://www.trouw.nl/cultuur-media/dirigent-hartmut-haenchen-
een-groot-vakman-die-geen-fouten-duldt~beaa70d9/ 
2 "Man kann mich in keine Schublade stecken" | Der Dirigent Hartmut Haenchen gehörte schon in der DDR zu den 
Unangepassten, op https://www.hr2.de/podcasts/doppelkopf/man-kann-mich-in-keine-schublade-stecken--der-dirigent-
hartmut-haenchen-gehoerte-schon-in-der-ddr-zu-den-unangepassten,podcast-episode-116254.html 
3 https://denieuwemuze.nl/hartmut-haenchen-dirigeert-sublieme-bruckner-7/ 
4 Zie https://youtu.be/9oIyzL--CSo - voor een opname van dit muziekstuk uit andere hoek: https://youtu.be/8ADVWPLazZs 


