
 

 

Wagnerstandbeeld Berlijn 
 
door Minze bij de Weg 
 

Berlijn kent een rijke Wagnertraditie. Zowel de Deutsche 
Oper Berlin als de Staatsoper Unter den Linden heeft een 
volledige Ring op het repertoire staan, die ook regelmatig 
wordt uitgevoerd. Liefhebbers van de Ring kunnen in het 
voorjaar van 2024 bij beide huizen terecht om een 
vergelijkend warenonderzoek te doen. De Deutsche Oper 
presenteerde zich in zijn brochure voor het seizoen 2023-
2024 zelfs als een alternatief voor Bayreuth. Waarom naar 
Bayreuth gaan als u dit seizoen alle tien opera’s uit de 
Bayreuth-canon bij ons kunt zien stelde het 
programmaoverzicht retorisch. 

 
Toen ik in mei 2023 in de Staatsoper een voorstelling van Tannhäuser bezocht kon ik in het 
programmaboek lezen dat dit sinds de eerste opvoering van deze opera in Berlijn in de ‘Lindenoper’ 
(1856) alweer de twaalfde productie van Tannhäuser was. Het was de dertiende voorstelling van een 
productie die op 12 april 2014 in première was gegaan. 

 
Datzelfde programmaboek vertelde 
dat de eerste opvoering van een 
Wagner-opera in Berlijn op 7 
januari 1844 plaatsvond. Der 
fliegende Holländer kreeg een 
welwillend onthaal. Datzelfde gold 
drie jaar later voor de eerste Rienzi. 
Tannhäuser volgde zoals gezegd in 
1856 en in 1859 was het de buurt 
aan Lohengrin. De drie grote 
romantische opera’s vanaf Der 
fliegende Holländer werden al snel 
een vast onderdeel van het 
repertoire, en zijn dat nog steeds. 
Voor de volledigheid: de 
Meistersinger volgde in 1870, 
Tristan was in 1876 aan de beurt. In de jaren tachtig kwam de Ring. Intussen was het enthousiasme 
voor Wagner zo groot dat het huis in juni 1889 een cyclus van tien Wagner-opera’s op het programma 
zette: van Rienzi tot Götterdämmerung. Parsifal mocht op dat moment alleen in Bayreuth worden 
opgevoerd. Ruim 110 jaar later, in 2002, deed dirigent Daniel Barenboim hetzelfde, zij het dat Rienzi 
was vervangen door Parsifal. 
 

Monumentaal  
In de periode tussen 1880 en 1910 werd in de Tiergarten, in het hart van Berlijn, een serie 
monumenten opgericht van belangrijke Duitse schrijvers en componisten. In een stad die Wagner zo 
goed gezind is mocht de grootste Duitse operacomponist natuurlijk niet ontbreken. Hoe het met de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andere monumenten gesteld is, is mij niet bekend, maar Wagner staat er nog steeds. Het beeld werd in 
de periode 1901-1903 gemaakt door de beeldhouwer Gustav Eberlein (1843 – 1926). Richard zelf 
staat pontificaal op een reusachtige sokkel, zijn blik omhoog gericht. Valt hem net een geniale melodie 
in? Om hem heen zijn personen uit zijn opera’s te zien. Wolfram von Eschenbach, Siegfried en 
Brünnhilde, de stervende Tannhäuser en de begerige Alberich. 
Het beeld dat aan de Tiergartenstrasse staat, tegenover de ambassade van India, overleefde de oorlog 
wonderwel maar weersinvloeden en vandalisme leken in de jaren tachtig alsnog fataal te worden. Een 
geijkte oplossing is dan om een beeld ergens binnenshuis te plaatsen en te vervangen door een kopie. 
Daarvoor was Wagner echter letterlijk te groot. In plaats daarvan werd in 1988 een overkoepeling van 
plexiglas aangebracht. In de jaren 2015-2016 werd het beeld gerestaureerd en werden ruim vijftig 
details die verloren waren gegaan gereconstrueerd. Met als gevolgd dat Richard er, vergezeld door 
twee van zijn honden, tegenwoordig weer majestueus bij staat. Als u in de buurt bent, ga dan even 
kijken. 
 
 

       
Wolfram von Eschenbach bezingt de liefde  De doodstrijd van Tannhäuser 

Op 1 oktober 1903 werd het standbeeld van 
Richard Wagner onthuld. Vijf jaar later 
schilderde de Pruisische hofschilder Anton 
von Werner (1843-1915) de feestelijke 
plechtigheid. Gekleed in zijn parade-uniform 
verschijnt Prins Eitel Friedrich (1883-1942), 
de tweede zoon van Wilhelm II, in 
middelpunt van het toneel het. Hij begroet 
hier cosmeticafabrikant Ludwig Leichner, die 
de sculptuur heeft besteld. De beeldhouwer 
Eberlin staat links van Leichner, samen met 
een groep Berlijnse kunstenaars.  

 


