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In Frankrijk verscheen deze zomer het stripalbum ’L’heritage Wagner’ (Wagners 
Nalatenschap). Gezien het onderwerp lijkt een dergelijk album meer geschikt voor de Duitse 
markt maar dit is echt een Franse productie. Dat zal zeker te maken hebben met het feit dat 
strips in Frankrijk mateloos populair zijn. Striptekenaars zijn in Frankrijk minstens zo 
beroemd als literaire schrijvers. In Duitsland is na het ter ziele gaan van het striptijdschrift ‘Fix 
& Foxi’ in de vorige eeuw niet veel aandacht meer voor het beeldverhaal. Met ‘L’heritage 
Wagner’ wordt in ieder geval bij een jong(?) Frans publiek een kleine episode uit het bijzondere 
leven van de familie Wagner onder de aandacht gebracht. 

 
Het prachtig getekende album wordt door de Franse 
uitgever Grand Angle op de markt gebracht (€ 17,90).  
Het vertelt het verhaal van Wieland Wagner (1917-1966) 
die aan het begin van de jaren ’60 de vierentwintig jaar 
jongere zangeres Anja Silja ontmoet en daar een 
onstuimige relatie mee krijgt. Samen trekken zij op tegen 
de demonen van de tweede wereldoorlog die in die tijd 
nog steeds rondwaren. De twee auteurs van L’heritage 
Wagner, Stephen Desberg (scenario) en Emilio van der 
Zuiden (tekeningen), zijn met hun verhaal redelijk dicht 
bij de geschiedkundige werkelijkheid gebleven. 
 
Het stripalbum opent met de vlucht van een aantal 
krijgsgevangenen aan het einde van de oorlog. Een jonge 
Joodse vrouw die op de vlucht is, Hannah, wordt door 
een jonge Duitse soldaat doodgeschoten. Later wordt 
duidelijk wat deze Hannah met Wieland te maken heeft. 
 
Bayreuth 
 
Het verhaal springt terug naar Bayreuth, naar de tijd dat Hitler zich manifesteert als ‘oom Wolf’ bij de 
familie Wagner. Wieland is de oogappel van Adolf Hitler en geniet zijn persoonlijke bescherming. SS-
officier Bodo Lafferentz die Verena, het aantrekkelijke zusje van Wieland inpalmt, heeft de ambitie 
Bayreuth zakelijk te gaan leiden maar Hitler en Winifred denken daar anders over. Zij zien vooral 
Wieland als de natuurlijke opvolger van zijn moeder die op dat moment nog de touwtjes in handen 
heeft. Lafferentz vertolkt in het album de gedachte van de groep nog altijd aanwezige 
nazisympathisanten en is karakterologisch typisch zo’n man die je meteen haat. 
 
In het net bevrijde Berlijn wordt de jeugdige Anja Silja 
geïntroduceerd. Zij is vastbesloten operazangeres te worden en 
maakt al vroeg carrière met rollen in de Barbier van Sevilla en 
Carmen. Haar doorbraak volgt als Koningin van de Nacht in Die 
Zauberflöte. Het is een opvallend mooie zangeres die met haar 
passie voor zingen en een bepaalde brutaliteit de puriteinse 
fatsoensnormen tart. Eigenlijk, zoals zij zelf zegt, kan zij niet 
fabelachtig zingen maar wel acteren. Op de bühne zijn alle ogen 
op haar gericht. Haar souplesse schuilt zeg maar in haar lichaam 
en minder in haar stem.  
Zij is 24 jaar jonger dan Wieland; maar dit terzijde. 
 

Anja Silja als Salome 



Met het introduceren van Silja wordt de lezer vanuit haar ogen meegenomen in het verhaal. Een 
verhaal dat speelt in het naoorlogse Duitsland van begin jaren ’60 en waarin de trauma’s en 
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog nog steeds aanwezig zijn. Ook in Bayreuth waar Wieland 
inmiddels samen met zijn broer Wolfgang de leiding heeft over de Bayreuther Festspiele en waar Silja 
is gecast voor de rol van Isolde in een nieuwe productie van Tristan und Isolde. Wieland, die zich als 
regisseur met name met de artistieke kant van het bedrijf bezighoudt, wil dat deze productie zal 
worden gezien als de grote ommekeer van de tot dan toe nog sluimerende nationaalsocialistisch 
tradities. Hij wil hervormen en moet het daarin opnemen tegen een conservatieve elite met zoals 
eerder gezegd nazisympathieën die hun heimwee naar het derde Rijk nauwelijks verbergen. 
 
Silja heeft onder andere in Berlijn furore gemaakt als Salome in de gelijknamige opera van Richard 
Strauss. De rol, waaraan hoge vocale eisen worden gesteld, moet worden gecombineerd met 
uithoudingsvermogen en een dramatische, sensuele acteerprestatie. Een kolfje naar haar hand. Het 
levert haar een nog grotere bekendheid op en een uitnodiging om die zomer in Bayreuth haar debuut te 
maken in de rol van Isolde.  

  
 
De relatie 
 
Wieland, getrouwd en vier kinderen, en de jonge Silja krijgen tijdens de repetities voor Tristan und 
Isolde een onstuimige liefdesrelatie. Het zou een hartstochtelijke relatie blijven tot de dood van 
Wieland in 1966. Als regisseur is hij veeleisend en wil hij dat de muziek van zijn grootvader los wordt 
gezien van het naziverleden en het germanisme. Daarbij komt dat Wieland zelf ook nog steeds 
getraumatiseerd is over de periode waarin hij als lijdzame jonge man zich mee liet slepen in de grote 
verhalen van oom Wolf. In zijn gedachten is hij allang tot inkeer gekomen maar kan dat niet uiten 
anders dan in zijn artistieke werk. Iedere keer wanneer Silja over dit oorlogsverleden begint, zwijgt hij 
als het graf. 
 
De première van Tristan und Isolde met een enorme monoliet op het vrijwel lege toneel, symbool van 
de eeuwige natuur over het lot van menselijke nederlagen, wordt door het publiek niet begrepen en 
leidt tot een storm van protest. In het verhaal 
wordt de voorstelling op enig moment stilgelegd 
en het is het Wolfgang die de toeschouwers tot 
rust maant. 
 
Wieland en Silja reizen van Berlijn en Venetië 
tot Parijs en Amsterdam en groeien verder naar 
elkaar toe. Hij vat het plan op om Wozzeck van 
Alan Berg ten uitvoer te gaan brengen en 
verdiept zich samen met Silja maanden in het 
werk van de componist. Dan krijgt hij te horen 
dat Wolfgang in Bayreuth het plan heeft opgevat 
een nieuwe productie van Parsifal uit te gaan 

Anja Silja en Wieland Wagner 



voeren in de oude Germaanse traditie. Het is een plan waar moeder Winifred en Bodo Lafferentz zeer 
enthousiast over zijn. Wieland en Silja gaan samen stiekem kijken bij de voorbereiding en zien dat 
Lafferentz zich nadrukkelijk bemoeit met de regie. Zo wordt Parsifal als een Duitse held in een 
loodzwaar harnas gestoken.  
 
Tijdens dit bezoek krijgen de broers slaande ruzie en vliegen de verwijten over en weer. Silja laat het 
niet verder escaleren, trekt Wieland weg en samen verlaten ze Bayreuth. In de dagen na deze ruzie 
breekt er blijkbaar iets bij Wieland en begint hij haar te vertellen waarom de oorlogsjaren voor hem 
zo’n trauma zijn gebleven. 
 
Om Wieland buiten de reguliere dienstplicht te houden, had Oom Adolf een baantje voor hem 
geregeld als administrateur in het werkkamp Flossenbürg. Dit kamp lag in de buurt van Bayreuth en 
hoewel er geen gaskamers waren, werden hier met name criminelen en politieke- en 
oorlogsgevangenen te werk gesteld en vonden velen hiervan onder erbarmelijke omstandigheden de 
dood. Het kamp was oorspronkelijk opgezet om graniet te winnen voor de nazi bouwwerken. Later 
werd het omgebouwd voor de productie van wapentuig zoals de Messerschmitt gevechtsvliegtuigen. 
Wieland werkte hier onder supervisie van … jawel Bodo Lafferentz. Lafferentz was hoofd van de 
afdeling Fysisch Onderzoek en hield zich o.a. bezig met de ontwikkeling van de V-2 raket. Deze 
Lafferentenz zou Wieland hebben gedwongen een vrouw te kiezen uit een groep krijgsgevangenen om 
ten overstaan van andere officieren te bewijzen dat hij niet de homofiele neigingen van zijn vader zou 
hebben. Dit was Hannah. 
 
In de laatste weken van het leven van Wieland wanneer Anja graag nog een keer Wieland wil zien 
wordt zij door de familie tegengehouden en spreekt zij hem een paar dagen voor zijn dood telefonisch. 
De familie wil haar niet meer zien. Toch zal zij op uitnodiging van Pierre Boulez en Patrich Cherreau 
nog een keer naar Bayreuth afreizen om in 1976 de première van de Ring te bezoeken.   
 
Tussen fictie en werkelijkheid 
 
Als gezegd, het album L’histoire Wagner’ is een album dat zeker bij liefhebbers van dit genre met 
name een mooie introductie op de geschiedenis van het naoorlogse Duitsland en de gevoelens die er 
heerste. Met name is het een verhaal hoe men in Bayreuth omging met het verleden. Er is kritiek op de 
manier waarop de geallieerden kort na de oorlog omgingen met mensen die tijdens de oorlog evident 
fout waren geweest maar toch als ‘te kleine vissen’ werden beschouwd. Er was vooral aandacht voor 
de allergrootse oorlogsmisdadigers en de grote 
groep die in de echelon daar onder zat, kwam er 
vaak met milde straffen af en kwam na de oorlog 
soms op vooraanstaande posities in de 
maatschappij zonder verder enig berouw te tonen. 
 
De relatie van Wieland met Anja Silja is een 
pracht van een kapstok om het verhaal te 
vertellen. Voor Iedereen die minder bekend is 
met de verhouding tussen deze twee is het ook 
een amusante geschiedenis. Of de Z-generatie 
begrijpt hoe in een tijd zonder internet en zonder 
mobiel dit soort zaken verliepen, geen idee. Het verhaal is in ieder geval op sommige plaatsen wel 
geromantiseerd. Officieel is de rol van Wieland tijdens de oorlog en zijn werk in het concentratiekamp 
Flossenbürg pas sinds 1987 breed bekend.  
En Anja Silja was inderdaad een befaamde sopraan die tot de dood van Wieland Wagner een innige 
relatie met hem had. In 1960 debuteerde zij in Bayreuth als Senta. Zij zong daarna in Bayreuth vele 
rollen en altijd in de regie van Wieland Wagner maar in Bayreuth heeft zij nooit die van Isolde 
gezongen.  
 

Anja Silja in 1968 



Kort na de dood van Wieland was zij in Amsterdam om tijdens het Holland Festival de rol van Salome 
te zingen in de gelijknamige opera. Op YouTube staat een interview dat Jan Venema met haar had in 
een taxi had op weg naar Schiphol. Inhoudelijk stelt het interview weinig voor maar het is wel een 
aardig beeld van distantie tussen artiesten en de media (https://youtu.be/ojijLl2sRc8). Je kunt het je 
bijna niet meer voorstellen. 
 
Anja Silja is inmiddels 83 jaar en woont in Parijs in het voormalige appartement van Andrè Cluytens. 
Cluytens was in 1955 de eerste Franse dirigent die in de Bayreuther Festspiele dirigeerde. 


