
Peter Franken maakte van de Wagner Kroniek een 
volwaardig blad 
 
door Minze bij de Weg 
 
‘Ergens in januari 1985 lag ik in bed te luisteren naar het wake up programma ‘Een goede 
morgen met’ waarin een bekende Nederlanders over zichzelf en zijn muziekvoorkeuren aan het 
vertellen was. De gast van de dag werkte zich door het programma heen en ik nam het 
sluimerend waar als muzikaal behang. Plotseling ving ik iets op dat mijn aandacht trok, ik was 
gelijk helemaal wakker. De gast begon te vertellen over ‘de beroemde aria van Filips de Tweede 
waarin hij lamenteert over zijn ongelukkige leven: Zij heeft nooit van mij gehouden’. Daarna 
begon een cello een hartverscheurende intro te spelen en vervolgens kwam de koning ‘zelf aan 
het woord’. (...) Mijn latente belangstelling voor opera werd er als bij donderslag door gewekt.’ 
 

Dat hebben de Nederlandse operaliefhebbers geweten. 
Aan het woord is namelijk Peter Franken in zijn vorig jaar 
verschenen boek Wagner, Strauss en vele anderen. Die 
abrupt gewekte belangstelling moest nog wel even tot 
leven komen, maar vanaf 2011 heeft Franken voor de 
website Place de l’Opera (Operamagazine), het blad van 
de Vrienden van de Opera en voor de Wagner Kroniek 
honderden artikelen geschreven. Van het vriendenblad 
was hij een aantal jaren eindredacteur, voor het 
Wagnergenootschap heeft hij veel meer betekend. Tien 
jaar lang was hij intensief bij de vereniging betrokken, als 
bestuurslid, als hoofdredacteur en opmaker van het blad 
en als schrijver van vele artikelen. Met het afgelopen 
nummer van de Wagner Kroniek kwam er een eind aan 
die periode. Een goede reden om terug te kijken. 
 

Drie abonnementen 
 
Het duurde na 1985 nog een paar jaar voor het 
echte operabezoek op gang kwam. 
Peter Franken: ‘Structureel begon het met de 
abonnementen in de jaren negentig. Dat waren 
Amsterdam, Antwerpen en Brussel. Antwerpen 
was in het begin het belangrijkste, daar had ik zes, 
zeven voorstellingen per seizoen. En dan had je 
de busreizen met de Vrienden van de Opera. 
Het was in die tijd moeilijk om aan kaarten te 
komen, technisch gezien. Je moest opbellen of 
een briefje schrijven. Om een voorbeeld te geven: 
ik wilde in Essen een Ring gaan zien. Dus kaarten 
besteld en dan moet je gaan betalen, ik moest geld 
in Essen zien te krijgen. Dat was in 1996. De 
meest simpele manier om dat te doen was door er 
heen te gaan, om het te brengen. Dat heb ik dus 
gedaan. Eigenlijk zit ik dus dertig jaar in de 
opera, waarvan de laatste tien jaar als liefhebber 
en scribent.’ 
Als operaliefhebber was hij vanaf het begin een alleseter, met uitzondering misschien van de barok. 
Wagner zat er uiteraard ook bij.  

Peter bij een première van de Reisopera 

Met partner Tjietra in Bayreuth 2011 



‘De eerste Wagner die ik gezien heb was een Holländer in Antwerpen. In 1991 denk ik. Een paar jaar 
later zat er in mijn abonnement een Lohengrin die overgenomen was uit Keulen en daarna volgde de 
Parsifal van Gruber, de tweede serie. Met de vriendenbus ben ik naar de Tannhäuser in Duisburg 
geweest omdat ik die ook wel eens wilde zien. Daarna kwamen de Ring-opera’s in Essen, eerst los en 
daarna de hele Ring. Ik denk dat ik zo halverwege de jaren negentig alle tien gezien had.’ 
 
Eindeloos geleuter 
 
Had je voorkeuren? 
‘Als ik ze moet rangschikken komt Siegfried altijd op nummer tien, die vind ik te lawaaiig, te weinig 
vrouwenstemmen. En Die Walküre en Tannhäuser strijden altijd om een topplek. Meistersinger vind 
ik op cd een stomvervelende opera, maar in het theater kan die geweldig leuk zijn. Het is erg 
afhankelijk van hoe de productie is.’  

Bij Meistersinger denk ik altijd, dat had wel 
een half uurtje korter gekund. 
‘Dat geldt voor meer natuurlijk. Ik heb over 
de Ring wel eens geschreven dat de hele 
Walküre eruit kan. Muzikaal natuurlijk niet, 
het is de mooiste uit de Ring. Maar alles 
wordt daarvoor of daarna verteld. Als je 
vraagt wat eruit kan, dat heb ik dat het 
meeste bij Tristan. Dat eindeloze geleuter in 
de tweede akte over: heet onze liefde niet 
Tristan und Isolde. Come to the point!  
En de derde akte, daar kan natuurlijk ook 
wel iets uit. Bij Tristan begin ik wel moeite 
te krijgen om het uit te zitten. 
De voorstelling kan ook heel wat uitmaken. 
Ik heb de Tristan onder Thielemann twee 
keer gehoord in Bayreuth. De laatste keer 
was Bauke Bergsma er ook. We kwamen 
elkaar tegen in de eerste pauze en hij zei: ik 

was zo onder de indruk, ik heb even mijn ouders gebeld (lacht). Hij moest het even bij iemand kwijt. 
Ik heb daar ook over geschreven dat ik het nooit zo mooi heb horen spelen.  
De eerste keer dat ik in Bayreuth was, in 2011, was het de eerste opera die ik hoorde. Is dit het nu, 
dacht ik. Ik vond het niets. Ook de akoestiek kwam niet door. Als het altijd zo is kom ik nooit meer 
terug. Goed, dat is dan anders gelopen.’  
 
Stoffig dispuutgezelschap 
 
Zo halverwege de jaren negentig werd Peter Franken lid van het Wagnergenootschap. Eerst was dat 
vooral op afstand, later bezocht hij wel eens een ledenavond. 
 
Wat trof je daar aan? 
‘Ik ging naar zo’n bijeenkomst in De Tamboer en dacht, wat is dit? Zo’n achterafzaaltje, dat is toch 
geen entourage. Er kleefde sterk het idee aan van een stoffig dispuutgezelschap dat mensen kunnen 
afdoen als: die zitten bij kaarslicht een beetje geheim genootschapje te spelen. Zo werd het ook 
gecultiveerd en gepositioneerd, een studiegenootschap. 
Een lezinkje, een lezinkje en nog een lezinkje. Daar kan je wel iets meer mee doen dacht ik. 
Aanvankelijk was het blaadje niet meer dan een knipselkrantje, dat zag er niet uit. Ton Hogenes heeft 
dat naar zich toegehaald en toen is het een blad geworden op A4 formaat, keurig uitgeprint met de 
computer. Dat werd gekopieerd, een nietje er doorheen en dat kreeg je thuis. Het zag er beter uit en 
ook inhoudelijk ging het vooruit.  
Maar er werd helemaal geen consequent beleid gehanteerd met berichten over verenigingsactiviteiten. 

Met Günther Groissböck in Splendor 2016 



In Mennorode bijvoorbeeld (het jaarlijkse 
thematische studieweekend, MbdW), zat een 
heleboel kopij. En de lezingen in De Tamboer en 
later Splendor, dat waren verenigingsactiviteiten 
die je toch onder de aandacht moest brengen.  
Toen ik hoofdredacteur werd ben ik gaan regelen 
dat daar in het blad over geschreven werd, door de 
spreker, door iemand anders of door mijzelf.  
De belangrijkste verandering op het gebied van het 
blad zit hem wat mij betreft in het structureel 
aandacht besteden aan de activiteiten van de 
vereniging. Dat ook de mensen van buiten, die niet 
naar de bijeenkomsten kunnen komen, er iets aan 
hadden. Het is veel meer een blad voor alle leden 
geworden. Dat kwam ook tijdens de laatste ALV 
even aan de orde. Kun je activiteiten streamen 

zodat mensen uit Eindhoven niet helemaal naar Amsterdam hoeven te komen?’ 
 
Naast de verslagen over de activiteiten van de vereniging zorgde Peter Franken er ook voor dat er 
recensies kwamen van Wagnerproducties, in het bijzonder voorstellingen in de nabije omgeving en in 
Bayreuth. Ook werd de vormgeving verbeterd. Erg belangrijk, want ‘het blad is het enige dat de 
vereniging bindt.’ Daarnaast kwam er een website om plaats te bieden aan de meer inhoudelijke 
artikelen in pdf-vorm. Zo kon iedereen, ook niet-leden, kennis nemen van onze publicaties.  
Voor de actualiteit werd de maandelijkse nieuwsbrief Mededelingen van het WGN geïntroduceerd. 
 
Primair de muziek 
 
Vanaf 2011 was Peter Franken hoofdredacteur van het blad en draaide hij met het bestuur mee. 
Voorlopig zonder daar formeel lid van te zijn. Dat kwam pas drie jaar later. Toen hij in 2018 gevraagd 
werd voor een nieuwe bestuursperiode vond hij het genoeg. ‘In feite liep ik toen al zeven jaar mee en 
ik had geen zin er elf van te maken.’ Wel bleef hij nog een jaar aan als hoofdredacteur tot zijn 
opvolger geheel was ingewerkt en nam hij tot het nummer van juni dit jaar de opmaak voor zijn 
rekening. Het waren jaren waarin de vereniging tot bloei kwam. Uiteraard ging dat af en toe gepaard 
met flinke discussies. 
‘Ik vond dat het meer om de muziek van Wagner moest gaan. Die man heeft ontzettend veel 
geschreven, die kon zijn mond niet houden. Daar kan je wel je hele leven mee bezig blijven maar het 
gaat mij toch primair om de muziek. Dat moest in mijn beleving veel meer worden uitgedragen, we 
moesten andersoortige activiteiten hebben, niet alleen maar lezingen. Daar heb ik indertijd een 
discussiestuk over geschreven. 
We hebben pittige discussies gehad. Dat ging over geld. De vroegere voorzitter Hoelen had € 150.000 
aan de vereniging nagelaten. Een deel is naar het jubileum rond het vijftigjarig bestaan gegaan. Dat 
was puur naar binnen gericht. Prima, maar het had niets te maken met de doelstelling van de 
vereniging. (Het bevorderen en verspreiden van het cultuurgoed rond Wagner, MbdW) Ik vond dat het 
in dat stoffige studiegezelschap bleef hangen. We moesten meer doen met muziekavonden en 
busreizen. 
Ik had een verschil van mening met de rest van het bestuur over wat je met het geld van Hoelen kon 
doen. Mensen met een financiële achtergrond hadden toen een meerderheid in het bestuur. Die vonden 
dat je niet aan dat geld mocht komen, alleen aan de rente. Ik was daar op tegen, je moet niet gaan 
bankieren, je moet het geld gebruiken. Dat was een diepgaand verschil van inzicht. Men was het over 
het algemeen eens met wat ik had opgeschreven, maar hoe je dat moest betalen, daar verschilden de 
meningen ingrijpend over. Op een gegeven moment is dat toch een andere kant opgegaan en werd er 
gemakkelijker geld besteed uit het vermogen. Ik ben er erg voor dat je iets nuttigs doet met het geld, 
zoals bijvoorbeeld de Wagnerprijs en het sponsoren van al die Wagnervertalingen, want dat sluit 
duidelijk aan bij de doelstelling. 

In Salzburg 2015 met Asmik Grigorian, de latere Senta in 
Bayreuth 2021 



Over het algemeen verliep het goed in het bestuur, we 
gingen vriendschappelijk met elkaar om. De avonden 
werden allemaal wat levendiger. De lezingen bleven er 
wel natuurlijk, dat is ook goed, maar het was niet meer 
het enige. Mennorode was een aflopende zaak, daar 
zijn die eendaagse symposia voor in de plaats 
gekomen. Die waren een groot succes.’ 
 
Drie ijzers in het vuur 
 
Zoals hierboven gezegd was het jaar 2011 voor Peter 
Franken een kantelpunt als schrijver over opera. Nadat 
hij met de Wagner Kroniek was begonnen volgden nog 
in hetzelfde jaar het vriendenblad en de website Place 
de l’Opera. Hoe kwam dat zo? 
‘Het vriendenblad werd in feite gemaakt door het 
secretariaat van de vereniging. Toen Hanny Parreira 
(de secretaresse van de vrienden, MbdW) met pensioen 
ging zat men met de handen in het haar, niemand wist hoe je een blad moest maken. Dat heb ik naar 
mij toegehaald.’ 
Daarbij speelde mee dat Franken als een van de hoofdauteurs van Chemie Overal, een leergang 
scheikunde voor het voortgezet onderwijs, ervaring had met het maken van teksten, het aanleveren van 
illustraties en het samenwerken met opmakers en drukkers. Dat kwam handig uit. 
‘Ik maakte het vriendenblad van het begin tot het einde en stemde het af op het programma van de 
opera. Ik ben een keer bij hen ontboden. Ze maakten zich een beetje zorgen dat ik voor de redactie van 
Odeon uitliep. Sindsdien kreeg ik een jaar van tevoren informatie over hun planning en kon ik de 
inhoud van het Vriendenbulletin daar op afstemmen 
Frans Straatman, een gepensioneerd journalist van Trouw, Basia Jaworski, een alleskunner op het 
gebied van muziek en opera, en Paul Korenhof, dat waren de drie mensen waar ik ongeveer elk 
nummer kopij van vroeg. Dat heb ik vierenhalf jaar gedaan.  
Later in 2011 ben ik ook gaan recenseren. Place de l’Opera was toen nog een beetje beginnend. Basia 
Jaworski heeft samen met Jordi Kooiman de beginjaren voor haar rekening genomen. Zij heeft mij bij 
Jordi geïntroduceerd om te gaan recenseren. Als proef heb ik dat jaar over een Arabella met Renée 
Fleming in Parijs geschreven en over een herneming van Die Walküre in Essen, mijn favoriete theater. 
Mijn eerste officiële klus was La Damnation de Faust van Terry Gilliam, ook in 2011. Toen had ik 
drie ijzers in het vuur.’ 
 
Iets nieuws 
 
Van die drie is intussen alleen Place de l’Opera nog over, al zal hij voor de Wagner Kroniek nog wel 
blijven schrijven. Zij het met mate. 
‘Ik wilde eigenlijk de nieuwe Ring in Bayreuth nog zien, dat was vorig jaar, en de nieuwe Holländer. 
Dan is Bayreuth voor mij wel klaar. Ik ga dan liever naar Salzburg.”  
 
Als een soort afronding van zijn opera-artikelen bracht hij vorig jaar in eigen beheer het kloeke 
boekwerk Wagner, Strauss en vele anderen uit. De flaptekst meldt: ‘Dit boek omvat het merendeel 
van hetgeen de auteur de afgelopen tien jaar op operagebied heeft gepubliceerd.’ Zelf zegt hij 
daarover: ‘Ik vond het leuk dat boek uit te brengen toen ik zeventig werd. Inmiddels heb ik daar zoveel 
aan toegevoegd dat ik het heb moeten splitsen. Je hebt het aparte Wagnerboekje (dat de leden van het 
WGN vorig jaar ontvingen, MbdW), maar er zijn intussen ook nog twee andere boeken naast Wagner: 
Opera’s tot einde negentiende eeuw en Opera’s vanaf einde negentiende eeuw. Ik heb het voornemen 
dat nog twee jaar zo voort te zetten en dan af te sluiten. Dan heb zo’n duizend pagina’s aan opera-
artikelen gepubliceerd en ben ik toe aan iets nieuws.’  
 

Na afloop van de Tannhäuser première 2019 met 
Basia Jaworski (r) en Svetlana Aksenova (Elisabeth) 



‘Ik kan niet stilzitten’ 
 
Het is duidelijk, Peter Franken is een bezig baasje, iemand die van zichzelf zegt: ‘Ik kan niet stilzitten. 
Dat is natuurlijk een calvinistische trek.’ Het heeft er intussen toe geleid dat hij in coronatijd in drie 
delen zijn reiservaringen heeft beschreven, gecombineerd met politiek historische beschouwingen. 
Voor buitenstaanders nauwelijks interessant zegt hij daarover. Wel bedoeld voor een groter publiek is 
Het Heilig Baldakijn dat verscheen in 2019. In zijn eigen woorden: een boek over religie, ideologieën 
en massabewegingen. 
‘Ik ben op een gegeven moment wat uitgebreider gaan lezen over contemporaine geschiedenis. Dat 
kreeg een wending toen ik met iemand een discussie kreeg over iets heel anders, namelijk het vroege 
christendom, de vervolgingen van de christenen in het Romeinse Rijk. Daar krijg je niet zo makkelijk 
een antwoord op. Toen ik in Israël was vroeg ik mij hardop af waarom de joden daar eigenlijk zijn 
weggegaan. Dat zijn dingen die ik ben gaan uitzoeken. Ik heb een opstel geschreven over het 
christendom en een over het jodendom. Daarna dacht ik: ik ga een opstel schrijven over het fascisme 
in Italië, daar weet ik weinig van, dat moet ik eerst uitzoeken. Met het nationaalsocialisme en het 
communisme is dat uiteindelijk een boek over ideologie en massabewegingen geworden, waarbij 
religie natuurlijk ook gewoon een ideologie is. 
 
Als je leest over de middeleeuwen moet je toch tot de conclusie komen dat er na duizend jaar 
christendom een totalitaire christelijke maatschappij bestond. Dat functioneerde. Vandaar dat het voor 
veel mensen in de twintigste eeuw zo’n kleine stap was om zich aan te sluiten bij een nieuwe 
beweging met een nieuwe ideologie die springlevend leek te zijn. Het complete gevoel van: het leven 
is niet versnipperd, maar het is één ding, één geheel. Het communisme heeft maar zeventig jaar de tijd 
gehad om totalitair te worden, maar ze waren wel op de goede weg. Je begint met het uitmoorden van 
iedereen die het niet met je eens is (lacht). Geef ze daarna duizend jaar en dan lukt het wel.  
Zo ongeveer is het met het christendom natuurlijk ook gegaan.’ 
 

Stilleven met Het Heilig Baldakijn, 2019 



Schrijf je daarover omdat je de wereld iets wilt meedelen of doe je het vooral voor jezelf?  
‘Toen ik eraan begon waren het opstellen om voor mijzelf duidelijk te krijgen hoe het precies zit. Toen 
ik er achter kwam dat je er via boek on demand een uitgave van kunt maken, dacht ik: het is wel leuk 
om dat een beetje onder de aandacht te brengen. Dat gaat heel moeilijk. Ik heb het aangeboden aan 
verschillende kranten, maar dan krijg je als reactie: ach meneer, iedereen schrijft tegenwoordig. De 
boeken komen iedere dag met een kruiwagen binnen. Dus ik heb mij erin geschikt dat ik het voor mijn 
eigen genoegen moet doen. Daar komt bij dat ik iets om handen moet hebben, iets zinnigs, iets 
inhoudelijks. Ik kan wel jeu de boules gaan spelen, maar daar word ik niet blij van. 
Voor de opera krijg ik alles wat ik schrijf wel gepubliceerd op internet. Maar wat je in boekvorm 
uitgeeft loopt niet hard. Het Heilig Baldakijn is in principe voor iedereen interessant. Als ik de juiste 
kanalen had gehad zou dat ongetwijfeld meer verkocht zijn. Maar goed, ik heb voor mijzelf een 
duidelijk compleet beeld kunnen krijgen van bepaalde zaken, met name als het gaat om de voorloper 
van het christendom, het jodendom en hoe dat in elkaar steekt. Hebben ze überhaupt iets met elkaar te 
maken? Ik ben tot de conclusie gekomen dat de verbinding tussen die twee flinterdun is. Het 
christendom is gewoon een separaat bedenksel. Ik vind het wel plezierig dat ik dat boven water heb 
kunnen krijgen. 
Het is ook een beetje een gang terug naar vroeger. Ik ben vanaf mijn veertiende bewust atheïst, maar 
dan ook compleet. Dat maakt het aardig om, als je daar de tijd en het intellectuele gereedschap voor 
hebt, dat te bekijken en tegen het licht te houden. Het christendom is een propagandistisch 
meesterwerk. Met leugens en bedrog en door alles erbij te halen om nieuwe gelovigen te trekken. Niet 
te geloven zo goed als dat was. Zoiets uitzoeken, daar heb ik dan wel aardigheid in.’  

 
 

De boeken van Peter Franken zijn verkrijgbaar in de boekhandel. 
 
Peter Franken: Wagner, Strauss en vele anderen. 582 blz., ISBN 9789402154276, prijs € 30,00 
Peter Franken: Het Heilig Baldakijn. 474 blz., ISBN 97899402191202, prijs € 35,00 
Peter Franken: In een halve eeuw de wereld rond I, 428 blz., ISBN: 9789464055177, prijs € 25,00 
Peter Franken: In een halve eeuw de wereld rond II, 364 blz., ISBN: 9789464352771, prijs € 24,00 
Peter Franken: In een halve eeuw de wereld rond III, 296 blz., ISBN: 9789464352788, prijs € 21,00 


